Barmhartige God,

U heeft onze zusters en broeders

uit deze wereld tot U geroepen.

Wees hun genadig.

Door de doop zijn zij met Christus
) gestorven,

Mogen zij nu met Christus leven.

Eens komen de nieuwe hemel en
: de nieuwe aarde,
Dan is al het oude voorbij; er is
geen dood meer en geen rouw.
Laat ons dan allen aan Uw

hemels gastmaal aanzitten.
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voor allen, die met Gods volk on-
derweg waren, dat zij nu rusten in

Christus’ vrede.
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